
Viering in de Vredebergkerk op zondag 18 mei 2025, vijfde zondag in de Paastijd 

Voorganger: Irene Pluim -  Muziek: Arie Vonk  

Welkom 

Ontsteken van licht 

Lied: Vrede voor jou, hierheen gekomen (t. Jan van Opbergen) 

(melodie: komt nu met zang) 

 

Vrede voor jou, hierheen gekomen 

Zoekend met ons om mens te zijn 

Jij maar alleen, jij met je vrienden 

Jij met je last, verborgen pijn 

Vrede, genade, God om je heen 

Vergeving nieuwe moed 

Voor jou en iedereen 

 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt 

God die de hele wereld draagt! 

Kom naar ons toe, leer ons te leven 

Help ons te zien wat ieder vraagt 

Tijd om te leven, kans om te zijn 

Een plek om nu en ooit 

Gezien, aanvaard te zijn

Bemoediging en groet 

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van God 

Allen:              die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:   Met liefde en licht aanwezig in ons midden 

Allen:               met trouw betrokken, op mij, op onze wereld 

 

Voorganger:   Voor jou, voor alles wat leeft: 

                         de vrede van God, vriendschap die nooit over gaat. 

Allen:              Daarvoor danken wij,  Amen 

 

Gebed   

Lied: Zolang er mensen zijn op aarde (LB 981: 1.3.4)  

Aandacht voor de kinderen  

Er is ook Tienergespreksgroep en Kindernevendienst XXL 

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 

     

De bijbel geopend: Jesaja 11, 1-10 

Lied: Hoor het woord (LB 335, 2x gezongen) 

Overweging 

Lied: Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien (LB 772) 

Collecten 

Gebeden 

 



Vieren van de Maaltijd 

Inleiding 

Lied: Vier met alles wat in je is (LB 386) 

Instellingswoorden 

Ontvangen en delen onder muziek  (liederen uit Taizé via de beamer) 

Dankgebed en Onze Vader 

Lied: Vrede wens ik je toe (Iona) 

 

 

Zegen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


